Old Bikers derde lustrum lied 2016

wijze: "loeénde klokken”.

Een stelletje pensionado’s Kultuur wordt niet vergeten
op pad door weer en wind het is een MUST per rit

ze zijn verslaafd aan alles en dit al vijftien jaren

en voelen zich dan als kind alleen voor lui met pit

de een is knap de ander stoer de kerk of kunst of buffels

ze hebben nog testeron de keuze is enorm

ze willen zich graag bewijzen geniet met volle teugen

kom daar nog maar eens om van de gekozen vorm
Refrein Refrein

Bikende fietsers, in het Brabantse land Zij rijden vijftien jaren
Fietsers die biken door plassen en zand De dames zijn wel blij

Dat is toch wel MEGA zij kunnen dan gaan shoppen
Bevrijd van hun EGA geen lastige vent erbij
Fietsende Bikers in het Brabantse land de woensdag is hun feestdag
LUNCH-tijd , NA-zit ze leven dan royaal

De pinten versterken de band en als het menneke dan thuis komt
LUNCH-tijd, NA-zit mag zij weer aan de haal

Alleen voor die heren van stand
Refrein

Jan van der Steen, september 2016

Clublied brabants deurske;

Want ik zie oew toch zo gére
Brabants meske

Op oew fietske

Mee de krullekes in de wind
Ik zal oew altijd blijven kussen
Brabants durske

Zeker weten.....

Ml]l‘l aaaaallerliefste kind. Altijd weer een vrolijk optreden, dan weer als non,
kok, bakker of zanger maar altijd Sprezzatura.
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